
Mededelingen 
 
Slotlied, zending en zegen  

TER INFO: 

ONTMOETINGSDAG: 5 oktober! 

Info en inschrijven achteraan in de kerk  

of via de website. 

 

BEDEVAART NAAR HALLE: 7 september 

Vertrek aan de kapel van Tereken 

wandelen, fietsen of met de bus.  

Inschrijven: via Facebook of 

bedevaartstniklaashalle.blogspot.com 

 

OPEN MONUMENTENDAG IN ONZE  

SINT-JOZEFKERK: zondag 08 september 

tussen 13u en 18u 

- met orgelconcerten door Hera Wyckers  

om 13u-13u15, 14u-14u15, 15u-15u15,  

16u-16u15. 

- ook de toren en de gewelven zijn te bezoe-

ken met stevige schoenen en vanaf 13 jaar.  

Inschrijven via de website van de Stad: 

www.ontdeksintniklaas.be/nl/open-

monumentendag. we zoeken hiervoor nog  

enkele mensen die mee de weg wijzen! 

- Naast de kerk geeft iemand van de Armeen-

se gemeenschap toelichting bij het Armeens 

kruis. 

 

Lied 
 

Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand teveel, niemand te weinig,  
niemand te groot, niemand te klein.  
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar  
tot ooit en overal wij leven met elkaar. 
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 
Wij brengen de kaarsjes aan van de kinderen 
die vorige maand zijn gedoopt 
 
Welkom 
 
Het kan beginnen 
waar twee of drie mensen 
thuis mogen komen bij elkaar  
 
 
 
 

 

Geen Schone Schijn 

22e zondag B-jaar 

gebedsviering  

01 september 2024 
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Gebed om nabijheid 
God, 
Gij hebt van in het begin uw woord 
in ons hart gelegd.  
Wij vragen U:  
doe ons dat woord aannemen,  
met één en al zachtmoedigheid,  
zoals een milde mens die glimlachend  
proeft en kauwt en smakelijk eet. 
Voeg bij die zachtmoedigheid ook nog wat humor. 
Doe ons beseffen dat, als wij het woord dat Gij 
ons gaf,  
in mildheid en liefde waarmaken, we 
geen last op onze schouders moeten dragen. 
Leer ons dat we dan mogen lachen en dansen van 
plezier. 
Kom bij ons en geef ons de moed om uw woord 
zo 
te mogen beleven in de geest van Jezus uw Zoon. 
 
Laten we in stilte bidden. Amen. 
... 

Lofprijzing   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 
Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding op de communie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communie 
 

Een wens bij Wondere Ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Slotgebed  
 
God van liefde, 
alle goeds komt van U. 
Wij danken U voor het geloof 
als gave ons geschonken, 
als opgave ons gesteld. 
Maak ons geloof metterdaad. 
Doe ons U eren, 
niet met de lippen alleen, 
maar vanuit het hart, zoals Jezus deed, 
Hij die uw woord is en ons voorbeeld, 
vandaag en alle dagen. Amen. 



Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed bij brood van leven 

God, wij danken U 
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 
daar waar mensen elkaar vinden  
en van elkaar houden, 
daar waar mensen de handen in elkaar slaan 
en samen kleine stappen zetten 
om deze wereld om te bouwen  
tot een wereld zoals Gij hem droomt. 
 
Wij danken U 
omdat Gij aan het werk zijt 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet 
voor vrede en rechtvaardigheid. 
 
Liefdevolle God, 
als een goede gave, 
een volmaakt geschenk, 
hebt Gij ons Jezus, uw Mensenzoon gezonden: 
om Uw waarheid te leren kennen 
en Uw liefde te ondervinden. 
 
We brachten het brood dat in een vorige viering geze-
gend werd hier in ons midden. 
In het teken dit brood, dat wij willen delen met elkaar, 
willen we onszelf eraan herinneren 
dat Gij ons steeds weer wilt uitdagen  
om Jezus’ voorbeeld te volgen: 
goedheid, respect en verbondenheid  
met elke mens en met gans uw schepping. 
Geef ons de moed,  
de kracht en de sterkte  
om dit vol te houden. 
Dan kan uw Rijk komen. 
Daartoe willen we ook bidden met de woorden zoals 
Jezus ons geleerd heeft. 

Onze Vader 

 
Vredeswens 
Goede God, 
Ik hou van mijn ouders, 
ik hou van mijn familie, 
ik hou van mijn vriendjes en vriendinnetjes. 
Maar U God, U houdt van iedereen. 
Voor mensen is dat niet altijd zo gemakkelijk. 
Help ons, ook als het moeilijk is, 
van heel veel mensen te houden. 
Net zoals Jezus dat heeft gedaan. 
Zo kunnen we vrede brengen rondom ons. 
 

Gebed 
 
Een psalm van David ( naar psalm 8) (C. Leterme) 
 
Heer onze Heer,  
Jij bent groot en sterk,  
overal op aarde.  
 
Zelfs zuigelingen en kinderen  
bezingen je hemelhoge pracht.  
Je trok een hoge burcht op  
tegen je tegenstanders,  
vijanden en verstoorders moeten zwijgen.  
 
Als ik kijk naar de hemel,  
het werk van je vingers  
en naar de maan en de sterren,  
die Jij daar hebt aangebracht,  
wat is dan de mens,  
dat Je voor hem zorgt.  
 
Je hebt de mens  
bijna tot een God gemaakt  
en hem gekroond  
met waardigheid en schoonheid.  
 
Je laat de mens zorgen  
voor het werk van je handen,  
want alles heb Je  
aan zijn voeten gelegd:  
schapen en runderen,  
en ook de dieren in het veld,  
de vogels in de hemel,  
de vissen in de zee.  
 
Heer onze Heer,  
Je bent groot en sterk,  
overal op aarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P. J. GOOTJES  
( @Bijbel in 1000 seconden, C. Leterme, 
www.bijbelin1000seconden.be)  

 

Inleiding tot de lezingen 

In de eerste lezing roept Mozes het volk ertoe 

op om Gods woord met hart en ziel te beleven, 

niet omdat het zo zou moeten, maar wel omdat 

men zo gelukkig zal zijn. Marcus dan weer laat 

ons horen hoe Jezus zich verzet tegen schone 

schijn en vraagt om vanuit het hart te leven.  



Lezing Deuteronomium 4, 1-2.6-8  

Moment voor de kinderen  

Evangelie Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23  

Acclamatie 

 

 

 

 

 

 

 

Homilie 

Voorbeden 

We bidden dat uw bewogenheid met de aarde en al 
haar bewoners 
zal landen in de harten, hoofden en handen van 
mensen. 
Dat we de taal verstaan waarmee U lof wordt ge-
bracht 
door alles wat leeft en ademhaalt. 
Dat we de schreeuw horen van al het vernietigde en 
bedreigde leven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We bidden dat wijzelf de kunst van het zachtmoedig 
luisteren mogen leren.  
Dat onze levenswijze niet bijdraagt aan lawaai en 
onrecht.  
Dat we zouden meewerken aan het voltooien van 
Uw schepping,  
aan een heilzame toekomst voor al het leven op  
aarde. 
God van leven en licht …. 
 
Voor leerlingen en leerkrachten 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar : 
Dat zij zich op een warme en geëngageerde manier 
om elkaar bekommeren 
en zich gedragen weten door elkaar en ieder van 
ons. 
God van leven en licht …. 

Voor onze gemeenschap hier ter plaatse, 
dat wij blij zijn met de blijen 
en mee treuren met hen die verdriet hebben. 
Wij bidden voor hen van wie wij afscheid  
moesten nemen : 
……………………..  
en voor hen voor wie ons gebed gevraagd wordt: 
 ………………….... 
God van leven en licht …. 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in Hem die de dag maakte 
en die het avond laat worden. 
“En zag dat het goed was”. 
 
Wij geloven in Hem die het licht schiep, 
wind en water, het land  
en de wijde hemel daarboven, 
ruimte om te leven. 
 
Aarde getooid met wat groeit en ademhaalt, 
leven in veelvoud. “En God zag dat het goed 
was”,  
een wereld voor mensen. 
 
Hij riep ons tot leven 
om mensen te worden die op Hem gelijken 
en die zijn zorg willen delen 
voor alle leven dat Hem ter harte gaat. 
 
En wij geloven dat Hij  
ons naar elkaar heeft toe geschapen 
om met ogen van herkenning en vrede 
elkaars levensvreugde te zijn, 
elkaars liefde en trouw. 
 
Wij geloven in de nieuwe mens,  
Jezus van Nazareth 
in Hem zag de wereld  
hoe ver liefde kan gaan, 
in Hem mogen wij  
God-met-ons ontmoeten, 
bondgenoot van mensen 
in hun goede en kwade dagen. 
 
Om mensen bewogen  
is Hij naar mensen op zoek gegaan 
met woorden van genezing en bevrijding, 
van gemeenschap en vrede. 
Die idealen is Hij trouw gebleven, 
ook toen machtigen  
Hem daarom naar het leven stonden. 
 
Wij geloven dat er ook voor ons  
toekomst zal zijn, 
als wij doen wat Hij gedaan heeft. 
Wij geloven in de belofte: 
“Nieuwe hemel, nieuwe aarde, 
Gods woning onder de mensen, 
wij godsvolk en Hij  
God met ons voorgoed”. 
Amen. 

Offerande 

Dank je wel voor je bijdrage! 

 

 


